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Mag ik dan bij jou zijn...?, overweging deken Spee 
Iedereen kent vast wel het liedje: “Mag ik dan bij jou zijn?“ 
van Claudia de Breij. 
“Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen,  
mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen,  
mag ik dan bij jou? 
Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan?” 
Een lied over een schuilplaats. Bij wie kan ik schuilen? 
Mensen hebben in hun leven steun, bemoediging en  
bescherming nodig.  
Als je in nood niet kunt schuilen waar blijf je dan? 
Wij gaan weer de Goede of de Heilige Week vieren. De eeuwenoude olijfbomen uit de 
Hof van Getsemané zouden kunnen spreken van de doodsangst die Jezus doormaakte 
vóór hij gevangen genomen werd. Daar zocht hij de sterkte om te kunnen zeggen:  
“Fiat voluntas Tua, niet Mijn wil maar Uw wil geschiede”. Na de glorieuze intocht in  
Jeruzalem, waar Hij werd toegejuicht, sloeg dat om in: “Kruisig Hem”. Hij onderging 
marteling, bespotting en een schijnproces en werd onschuldig ter dood veroordeeld, 
want het leven van een niet-romein telde niet. Stervend aan het martelwerktuig dat het 
kruis is, was er die schreeuw: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?“ 
Oók wij kunnen ons soms zo voelen. Hoe vaak in de mensengeschiedenis klonk die 
roep? Eind tachtiger en negentiger jaren mocht ik pastoor zijn in Maastricht-de Heeg. 
Op een kruispunt van wegen werd door mijn voorganger, de huidige Mgr. Wiertz, een 
kruis geplaatst, met daar dat woord van Jezus, vertaald in het Maastrichts: “Boe bies 
Diech?”. De bijzondere kruisweg in de parochiekerk van de Heeg heeft als titel: “Van op 
een afstand”. De mens van heden, wil alles wat pijn doet, de mislukkingen, het verdriet 
op afstand houden. Maar niemand ontkomt aan pijn, teleurstelling of verdriet, de slagen 
van het leven. 

Er kan geen Pasen zijn zonder Goede Vrijdag. Het 
mensenleven is een afwisseling van vreugde en 
verdriet. Van hoogte en dieptepunten. Wat is het 
weldadig als je dan mag schuilen. “In de schaduw 
van uw vleugels schuilen wij” zingt één van de 
psalmen. Het is weldadig als je bij iemand mag 
schuilen als het leven pijn doet. Bij Onze Lieve 
Heer kunnen wij altijd terecht.  
Jezus is door de dood heengegaan, heeft aan het 
kruis de dood overwonnen! Na alle diepte van ver-
driet, volledige verlatenheid komt daar het glorie-

rijke Pasen. Daarom mogen we bij Hem schuilen, in alles wat het leven biedt en vraagt.  
Hij is werkelijk verrezen, alleluia. 

In deze geest wens ik u allen, mede namens de collega’s van het pastorale team, de 
bestuurders en allen die de parochie dragen en schragen:  

ZALIG PASEN 
Deken Jos Spee 
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Criminele mail, phishingmail 
De laatste tijd bereiken mij verontrustende be-
richten dat parochianen ZOGENAAMD  van mij 
een mailtje krijgen met het verzoek om snel 
cadeaubonnen te versturen van zelfs 100 euro 
per stuk. NOOIT DOEN! 
Ik stuur NOOIT iemand een verzoek om bon-
nen of geld. Als u goed kijkt ziet u ook dat het 
een ander mail-adres is, niet het mijne. Ik ben 
nooit volstrekt onbereikbaar en heb mensen 
om mij heen op de pastorie, die dingen voor 
mij regelen.  
Het zijn criminelen die zich daar rijk mee maken. 
 
Deken Spee 
 
 

Het stokje wordt overgedragen... 
“Met het parochiekantoor, met Alda Eggels”,  
de vertrouwde stem wanneer u het parochiekantoor belt.  
 
De vaste bellers met het parochiekantoor en de vaste be-
zoekers hebben het al gemerkt... het stokje van het paro-
chiekantoor wordt binnenkort overgedragen aan een opvolger. 
Per 1 april stopt Alda Eggels met haar werkzaamheden op het parochiekantoor. In onze 
volgende nieuwsbrief zullen we daar uitgebreid bij stilstaan. 
Op dit moment werkt Alda haar opvolgster, Linh Lam, in. Wellicht heeft u Linh al eens 
aan de telefoon gehad. 
Vanaf 1 april is Linh de vaste medewerker op het parochiekantoor. 
In de volgende nieuwsbrief zullen we daar uitgebreid bij stilstaan. 
In die nieuwsbrief zullen ook de nieuwe openingstijden van het parochiekantoor bekend 
worden gemaakt. 
 
 

Gebed om een goede opvolger van bisschop Harrie Smeets 
Goede God, 
wij bidden u om wijsheid en kracht  
voor degenen die betrokken zijn bij de opvolging van bisschop Smeets.  
Dat zij, in gebed, hun keuze laten vallen op iemand  
die als hoofd van uw volk een ware herder  
voor zijn Limburgse kudde kan zijn,  
een getrouwe leraar in het geloof,  
een priester in de heilige eredienst  
en een goede dienaar in het bestuur van ons bisdom. 
Door Christus onze Heer. 
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Filippijnse bisschop op bezoek 
Afgelopen zaterdagmorgen kreeg deken 
Spee onverwacht bezoek van de Filippijnse 
father Soc van de Mission Society of the  
Philippines. 
Father Soc (Socrates) bezocht Venlo al eer-
der, in de tijd dat father Marc en father  
Cesar hier werkten. 
Father Soc, nu Mgr. Socrates C. Mesiona, is 
bisschop van Puerto Princesa, op het eiland 
Palawan. 
Om deel te nemen aan een vijfdaagse confe-
rentie over de oecumene was hij in Europa, 
in Augsburg. Van deze gelegenheid maakt 
hij gebruik om een aantal confraters van de 
MSP in dit deel van Europa te bezoeken.  
Zo kwam hij ook naar Venlo, naar Father Patrick. Ook wilde hij graag deken Spee een 
bezoek brengen.  
Het onderstreept maar eens de goede relatie die er bestaat tussen deken Spee, de pa-
rochies in Venlo en de MSP. 
 
 

Stiltevieringen, van Kribbe naar Kruis 
Met als thema “Van Kribbe naar Kruis” 
houdt de Raad van Kerken in Venlo 
in de veertigdagentijd weer stiltevieringen, 
oecumenische vesperdiensten. 
Traditiegetrouw vinden deze plaats: 
in de H. Michaelkerk (Pastoor Kierkelsplein) 
om 19.00 uur op 6 - 13 en 20 maart 
 
 

Geloofsgesprekken, start maandag 11 maart 
Op maandag 11 maart zal er weer een geloofsgesprek plaatsvinden 
over de sociale aspecten van het geloof. Met de geloofsgesprekken 
hoopt de stadsparochie tegemoet te komen aan het verlangen naar 
geloofsverdieping en -toepassing in het dagelijks  
leven. De cursus is laagdrempelig en voorkennis is niet vereist.  
Informatie over de geloofsgesprekken:  
Voor wie: parochianen, maar ook andere geïnteresseerden. 
Tijd: de geloofsgesprekken zijn van 15:00-16:00 uur. 
Waar: in de H. Michaëlkerk in 't Ven (Pastoor Kierkelsplein). Daar is 
voldoende parkeergelegenheid. 
Kosten: Aan deze geloofsgesprekken zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage 
is altijd welkom.  
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Save the date, zondag 28 april 2024 
Die zondag is het precies vijf jaar geleden dat 
onze Sint Martinuskerk door bisschop Harrie 
Smeets verheven werd tot basilica minor. 
Sindsdien hebben we dus onze  
Sint Martinusbasiliek. 
Dit eerste lustrum willen we niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Over de activiteiten die 
rond dit lustrum plaatsvinden wordt u later ge-
informeerd. 
Zondag 28 april om 10.00 uur wordt dit het 
eerste lustrum van onze basiliek gevierd met een feestelijke en plechtige eucharistieviering. 
Mgr René Maessen is hierin de hoofdcelebrant. 
In de week daaraan voorafgaand zullen verschillende activiteiten in het licht van dit lustrum 
plaatsvinden. Een tipje van de sluier kunnen we al oplichten. 
Op vrijdag 19 april zal Studium Chorale ons laten genieten van een mooi concert en 
onze Carillonbespeler, Marcel Siebers, zal zaterdagmiddag 20 april een speciaal carillon-
concert over de binnenstad laten klinken. 
Hoe is het verloop van de bouwgeschiedenis van de Martinuskerk in relatie tot de ste-
delijke ontwikkeling? En wat te denken van een expositie van eeuwenoud kerkelijk 
vaatwerk en gewaden. 
Ook de, leerlingen van de basisscholen, worden niet vergeten. En onze vrijwilligers zul-
len zich laten zien onder het motto: Vrijwilligers, de kerk kan niet zonder! 
 
 

Maart = Sint-Jozefmaand, bedevaartsoord in Smakt 
Op 1 maart gaat het bedevaartsseizoen van Sint-Jozef van start. 
Het bedevaartsoord in Smakt is het enige bedevaartsoord in Nederland dat gewijd is 
aan Sint-Jozef. In 1699 werd in Kasteel Macken te Holthees de stichting van de 
St.-Jozefkapel in Smakt geregeld.  
Sint-Jozef is de patroonheilige van het huisgezin. 
 
19 maart Hoogfeest van Sint-Jozef 
Op dinsdag 19 maart 2024 vindt in de grote bede-
vaartskerk van Sint-Jozef Smakt, de viering van het 
hoogfeest van Sint-Jozef plaats. De feestelijke eucha-
ristieviering begint om 11.00 uur met hoofdcele-
brant Mgr. R. Maessen diocesaan administrator Bis-
dom Roermond.  Aan het einde van de viering is het 
mogelijk een individuele zegen te ontvangen voor alle 
noden en intenties op voorspraak van Sint Jozef. 
Na afloop van de viering is er gelegenheid voor koffie of thee.  
’s Middags om 15.00 uur is er het Sint Jozef-lof in de bedevaartskerk met uitstelling van 
het H. Sacrament.  
In de Jozefkapel is de hele dag gelegenheid voor stil gebed. Daar zijn ook 
gebedenboekjes en noveenkaarsen van Sint Jozef te koop. 
  

       
 
 
   29 april      29 april 
     2019        2024 
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Voorbereiding op de Eerste Heilige Communie 
Nu de carnaval voorbij is en we begonnen zijn aan de veertigdagentijd, is 
het ook tijd voor de voorbereidingslessen op de Eerste Communielessen.  
De eerste les is op vrijdag 8 maart  
om 14:30 uur in de H. Familiekerk.  
Het thema van de Eerste Communie zal zijn:  
Ons hart mag op Jezus vertrouwen.  
'Ons' omdat we samen Kerk zijn, 'hart' omdat daar de liefde woont, 'mag' omdat de 
vriendschap van Jezus een vrij aanbod is, 'Jezus' omdat het om Hem gaat in de H. 
Communie, en 'vertrouwen' omdat dat de basis is om te kunnen geloven. 
Elke les heeft een eigen thema. Hiermee worden de jonge kinderen voorbereid op de 
eerste Heilige Communie. De thema’s van de lessen zijn:  
vrijdag 8 maart:  De Schepping 
vrijdag 15 maart:  Onze naam en de Naam van Jezus 
vrijdag 22 maart:  Jezus als vriend 
maandag 25 maart: Witte Donderdag en Laatste Avondmaal (afwijkend v.w. Goede Vrijdag) 
vrijdag 5 april:  Pasen en de verrijzenis van Jezus 
vrijdag 12 april:  Het Doopsel, welkom in de Kerk 
vrijdag 19 april:  Maria is onze Moeder 
vrijdag 26 april:  Jezus en de lamme 
zaterdag 11 mei:  voorstellingsmis 19:00 uur 
vrijdag 17 mei:  Pinksteren 
vrijdag 31 mei:  Hoe ziet de mis van onze Eerste Communie eruit? 
zondag 2 juni:  Eerste Heilige Communie 11:00 uur  
 

Kinderwoorddienst, een inkijkje 
Iedere eerste zondag lopen de allerkleinsten de trap naar de zolder van 
de H. Familiekerk op. Zij gaan naar de kinderwoorddienst. 
20 à 25 minuten praten we over een belangrijk feest, een belangrijke 
persoon of een bepaald gebruik dat in de kerk wordt gevierd. 
We zetten de kinderwoorddiensten tot nu eens op een rijtje. 
In september hadden we het erover dat Jezus ook een leraar was. Heb jij een leuke le-
raar? Wanneer is iemand een fijne leraar? 
In oktober speelde de persoon van Sint Franciscus een rol met zijn liefde voor alles wat 
leeft, groeit en bloeit, voor de natuur.  
In november was de hoofdrol natuurlijk voor Sintermerte, onze eigen Sint Martinus. 
In december, de eerste zondag van de Advent, maakten we een adventskransje met 
kleine gedichtjes. We gingen samen op weg naar kerstmis. 
Januari stond in het licht van de Wijzen, de geleerden die met geschenken naar Jezus 
kwamen. 
In februari hebben we het verhaal verteld waarin Jezus in de tempel aan God wordt 
aangeboden; hij hoorde er nu echt bij. Wanneer hoorden jullie echt bij de kerk? 
In maart staan we stil bij de wonderen die Jezus heeft gedaan en april, de 1e zondag na 
Pasen, zullen we het hebben over het Paasfeest. Wat gebeurde er op dat feest? 
Na het korte verhaal zijn er activiteiten om het verhaal te verwerken; voor de kleinsten 
een tekening, voor de iets oudere kinderen een invulpuzzel of kruiswoordpuzzel. 
Komt uw (klein)kind nog niet naar de kinderwoorddienst? En lijkt het u een mooie acti-
viteit? Voel u en uw (klein)kind welkom. 
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Kerkwacht zijn in de basiliek... iets voor u? 
Een oproep van de voorzitter van de Kerkwacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

SINT MARTINUSBASILIEK VENLO    KERKWACHT 

 
 
 
Geachte Heer, Mevrouw, 
 
In het centrum van de stad Venlo staat al meer dan 1000-jaar de Sint Martinuskerk. In 
2019 heeft deze kerk de eretitel “Basiliek” mogen ontvangen voor o.a. : 

• De centrale maatschappelijke functie van de kerk in de Venlose samenleving gedu-
rende meer dan 1000 jaren 

• Door de verbondenheid met de bedevaartkapel in Genooi (Het kapelke van Genooi) 
• Het in de kerk aanwezige graf van bisschop Damianus van Hoensbroeck 
• De verbondenheid met de bedevaartsplaats Kevelaer in Duitsland. 

De kerk is vernoemd naar de patroonheilige van de stad Venlo, Sint Martinus. Elk jaar, op de 
verjaardag van St. Martinus wordt ter zijner ere een feest georganiseerd voor alle kinderen 
van de stad. De St. Martinusbasiliek speelt hierin een centrale rol. 

De basiliek is op alle dagen van de week opengesteld voor bezoekers, afgelopen jaar méér 
dan 35.000. Mensen die de stad bezoeken en even een moment van bezinning of rust zoeken. 
Een kaarsje willen opsteken tijdens een kort gebed. Anderen komen in de basiliek om de 
zeer mooie architectuur of de prachtige gebrandschilderde ramen te bekijken. 

De openstelling van de basiliek is mogelijk door een groep vrijwilligers die, uiteraard belan-
geloos, bereid zijn om ongeveer éénmaal per drie à vier weken twee uurtjes van hun vrije 
tijd in de kerk aanwezig te zijn als kerkwacht. 

De kerkwacht zorgt voor orde en rust in kerk, geeft antwoorden op vragen van bezoekers, 
wijst bezoekers de weg in de kerk en is aanwezig bij aparte vieringen of evenementen in de 
kerk. 

Het team vrijwilligers van de kerkwacht kan nog versterking gebruiken. Op dit moment be-
staat de groep uit 25 vrijwilligers (mannen en vrouwen) die hun wisselende of vaste dienst in 
de kerk draaien op doordeweekse dagen en/of in het weekend. 

Bent u geïnteresseerd in dit vrijwilligerswerk….. dan nodig ik u van harte uit om de groep te 
komen versterken. Wilt u meer informatie? Bel of mail gerust naar: 

Martin van de Rijdt tel.nr.: 077-3744915 of 06-29026200 of mvdrijdt@ziggo.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martin van de Rijdt 
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Palmzondag-viering op zaterdag 23 maart 
Palmzondag is 24 maart,  
MAAR, die zondag staat Venlo op z’n kop en is onze kerk 
niet bereikbaar... Venlo is in de ban van de Venloop, van 
de halve marathon! 
DAAROM vieren wij de plechtige palmzondagviering  
op ZATERDAG 23 maart, 
in de H. Familiekerk 
om 19.00 uur  
met medewerking van de Tegelse Hofzangers 
Tijdens deze viering worden de palmen gezegend en de 
palmtakjes uitgereikt.  
 

Palmhöltjesoptocht, zondag 17 maart 
Om dezelfde reden, de VENLOOP, heeft de  
Stichting Kinderfeesten Venlo de jaarlijkse Palmhöltjesoptocht een week naar voren ge-
schoven, naar zondag 17 maart. 
Het Palmhöltje hoort bij de Venlose traditie 
waarbij de voorbereidingen én het meelopen in 
de optocht leuk is voor het hele gezin.  
Wil je je palmhöltje laten zegenen en meelopen 
in de optocht?  
Zorg dan dat je zondag 17 maart tussen 11.30 
en 12.00 uur bij ‘t Kerkepäörje bij de Sint Marti-
nusbasiliek zijn. Je kunt dan de palmhöltje laten 
zegenen.Wanneer je dat wilt kun je om 11.45 
uur je Palmhöltje in de kerk laten zegenen. 
Onder begeleiding van muziek begint de optocht 
om 12.00 uur. 
De route start op de Grote Kerkstraat, Parade, 
Klaasstraat, Vleesstraat, Markt (defilé), rond het 
stadhuis waar de kinderen bij de ontbinding op 
de Markt voor het stadhuis een traktatie krijgen. 
Maak gratis je eigen palmhöltje op zaterdag 16 april 
Deelnemers aan de optocht in Venlo kunnen op zaterdag 16 maart in Venlo een gratis 
eigen palmhöltje komen maken. Dit is mogelijk bij Tuincentrum Leurs Venlo.  
Je bent welkom op zaterdag 16 maart  
tussen 10.00 en 13.00 uur  
bij het Equidrôme, gelegen naast Tuincentrum Leurs. 
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Actie Kerkbalans 50 jaar! 
10 januari ging voor de 50ste keer de landelijke Actie Kerkbalans van 
start. De actie die aandacht vraagt voor financiële steun aan uw eigen 
parochie. In Venlo is dat de Stadsparochie St.Martinus met haar vier 
kerken: de St.Martinusbasiliek, de H. Familiekerk, de H. Michaelkerk en 
de Onze Lieve Vrouwekerk. 
Binnen elk van deze vier geloofsgemeenschappen biedt de kerk heel 
veel. Wat te denken van de mooie en inspirerende vieringen, de bijeen-
komsten voor ouderen in de verschillende wijken, het betrekken van 
kinderen bij de kerk - zij zijn de toekomstige kerk -, en niet te vergeten 
de mensen die in nood aankloppen bij onze deur. 
Al deze zaken steunen op heel veel vrijwilligers, wij kunnen niet zonder. 
Maar een financiële basis om deze activiteiten ook materieel te onder-
steunen is ook noodzakelijk. 
Ook binnen onze eigen Stadsparochie wordt de Actie Kerkbalans weer gehouden, tradi-
tioneel rond het Pinksterfeest.  
 

Stilstaan bij 2 jaar oorlog in Oekraïne 
Afgelopen zaterdag, 24 februari, was het precies twee 
jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Sindsdien 
woedt er oorlog tussen de twee landen, en daar staan 
mensen volop bij stil. In Oekraïne zelf, door bijvoorbeeld 
graven van overledenen te bezoeken, maar ook in Ne-
derland. In Venlo hield de Oekraïense gemeenschap een 
herdenkingsbijeen-
komst. Daarvoor kon-
den zij gebruik maken 
van de Sint Martinus-
basiliek. 
Ruim 100 mensen 
woonden deze bijeen-
komst bij. Er was een 
spreker, er werden 

Oekraïense lederen gezonden, er werd gebeden en 
kaarsen aangestoken bij de icoon van de Notre Dame de Pontmain. 
Aan het slot van deze viering van gebed en gezang bedankt de organisatie “Nederland” 

voor hun steun: zonder Nederland zouden we 
niet zijn waar we nu zijn; we zouden niet de mo-
gelijkheden hebben die we nu hebben. Een bij-
zonder “dankjewel” aan Nederland voor de op-
vang, steun en de kansen die ons zijn geboden.  
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Alle vieringen van Goede Week en Pasen op een rij 
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_______________________________________________________________________ 

Agenda diaconie-activiteiten 
Familiekerk (JoFaBo) en Martinusbasiliek 
 Iedereen die 80 jaar wordt ontvangt een felicitatiekaart van de parochie. 
 Iedereen die 85 jaar of ouder wordt ontvangt van de parochie-bezoekgroep een be-
zoekje. 
Familiekerk, JoFaBo 
De eerstvolgende JoFaBo-activiteit vindt plaats op 13 april: Lentebrunch! 
Inloop 11.30 uur, einde 15.00 uur 
 
Stef Kupers zorgt voor juiste muzikale omlijsting. 
Aanmelden 8 t/m 10 april via 06-21384141 
 
Het geheugenhuis, aandacht voor mensen met dementie 
Het geheugenhuis is inmiddels gestart: Grote Kerkstraat 28/30. 
Het geheugenhuis wil een ontmoetingsplek zijn voor mensen met (beginnende) geheu-
genproblemen, vergeetachtigheid, dementie en hun mantelzorgers. Er wordt samenge-
werkt met de Stichting Alzheimer Nederland. 
Je kunt er voor van alles terecht. Denk hierbij aan contacten met anderen, een steuntje 
in de rug, activiteiten met elkaar, informatie. 
Voel je je eenzaam, wil je contact met anderen, je bent van harte welkom. 
 
Kom op de soep 
“Kom op de soep” vindt twee keer per maand van 12.00 - 13.30 uur plaats in het Knib-
belzaaltje van Stadsherberg Ald Weishoès, Grote Kerkstraat 31, 5911 CG Venlo 
De data zijn: 14, 28 januari; 25 februari; 10, 24 maart; 7, 21 april 
De soep is gratis; voor koffie/thee wordt een bijdrage gevraagd. 
Namens de vrijwilligers, van harte welkom! 
 
Venlo-Zuid en Crescendo 
• Iedere woensdag open inloop van 10.00 - 12.00 uur met extra aandacht in de aanloop naar bij-

zondere feestdagen 
• Iedere eerste maandag van de maand een eucharistieviering in Crescendo; rond bijzondere 

feestdagen als Aswoensdag, Hemelvaartsdag, een Mariaviering wordt een speciale viering ge-
houden in de kerk. Na afloop een gezellig samenzijn met koffie en vlaai. 

• Vrijwilligers gaan met ouderen uit de parochie gaan wandelen eens x per 14 dagen. 
• Vrijwilligers doen boodschappen voor parochianen die dat zelf niet kunnen en er niemand voor 

hebben.  
 
Venlo-Noord 
Open Inloop: Iedere donderdagmorgen van 09.30 - 12.00 uur; er is tijd voor een 
praatje of om samen spellen te doen of creatief aan de slag te gaan. 
Waar: Gemeenschapshuis De Windmeule; Straelseweg 162A; 5914 AS Venlo 
Gratis entree; consumpties tegen betalen. 
Iedere donderdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur: Koersballen 
_______________________________________________________________________ 
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Buurtcafé in Venlo-Oost, een plek van elkaar ontmoeten 
Het buurtcafé wil een ontmoetingsplek zijn voor iedereen; gezellig 
een praatje maken, een krantje lezen, kaartje leggen, je eigen favo-
riete muziek beluisteren en laten horen aan anderen. Neem daarvoor 
wel je eigen LP mee! 
Kortom, er ‘voor elk wat wils’ in een gezellige en ontspannen sfeer. 
Wanneer? elke donderdagochtend van 09.30 - 12.30 uur 
Waar? D’n Dörpel (Gulikstraat 200) 

Extra op dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur wordt er gekaart. 
Heb je zelf nog een idee voor een leuke activiteit?  
Laat het weten bij de gastheren en -dames. 
Loop gewoon eens binnen, je hoeft je niet tevoren aan te melden. 

Buurtcafé = buurt - samen - ontmoeten 
_______________________________________________________________________ 

Engelstalige eucharistieviering in Venlo 
In Venlo wonen veel mensen, studenten, werknemers, stagiaires die de Nederlandse 
taal (nog) niet machtig zijn en graag een eucharistieviering in het Engels volgen. 
Die mogelijkheid bieden we in Venlo. 
Iedere zondag is er om 18.00 uur een Engelstalige eucharistieviering in de O.L. Vrouwe-
kerk in Venlo-Zuid (Sinselveldstraat 35, Venlo). 
Every Sunday at 6 p.m. Holy Mass in English 
at O.L. Vrouwekerk (Sinselveldstraat 35, Venlo) 
This mass will be held by Father Patrick Casiño, an English-speaking 
priest. 
If Father Patrick Casiño is unable to attend, this celebration will be 
led by chaplain Zuidinga. Also he speaks English. 
 
You are welcome! 
_______________________________________________________________________ 
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Mededelingen 
Contactgegevens parochiekantoor en pastoraal team 

Priester nodig? Bel 06-24845566  
BELANGRIJK! Heeft u dringend een priester nodig dan kunt u bellen naar 06-24845566. 
Dit nummer is automatisch doorgeschakeld naar de priester die op dat moment dienst 
heeft. 
Delen van vreugde en verdriet 
Het sacrament van het doopsel gaan ontvangen:  
Traylano, Cinta en Traveler van Duinen, 25 februari 
Ruben Roodbeen, 10 maart 
Elisabeth Geilman, 23 maart 
 
We namen afscheid van: 
Margaretha Winters-Majoor, overleden 18 januari 
Mieke Drost, overleden 26 februari 
_______________________________________________________________________ 
Livestream eucharistieviering vanuit de H. Familiekerk 
Ga naar de homepagina van de federatie: www.rkvenlo.nl 
Maak uw keuze in de rubriek Livestreams uit: 
geplande livestreams (komende zondagen) en eerdere livestreams (terugkijken). 
_______________________________________________________________________ 
Vaste vieringen  
De vaste vieringen in de H. Familiekerk worden gehouden op: 
donderdagavond om 19.00 uur 
iedere eerste vrijdag van de maand om 19.00 uur 
in het weekend: zaterdagavond om 19.00 uur en zondagmorgen om 11.00 uur  
_______________________________________________________________________ 
Gebedsavond op woensdag  
In de H. Familiekerk wordt iedere woensdag een gebedsavond gehouden.  
Deze begint steeds om 19.00 uur.  
_______________________________________________________________________ 
Muzikale opluistering van de vieringen 
Franciscuskoor: 10 maart, 7 april, 5 - 19 mei, 16 - 30 juni 
 informatie over koor en uitvoeringen op https://www.franciscuskoor.eu/  
 of op https://www.facebook.com/Franciscuskoor 
Sint Janskoor: 30 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni 
_______________________________________________________________________ 
Koffie drinken na de mis 
Zoals u weet kunnen we elkaar elke eerste zondag van de maand na de 
H. Mis ontmoeten bij een kopje koffie. Voor de komende maanden is dat  
3 maart, 7 april, 5 mei. 

 
 

parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl    of    077-3512394 
Dit mailadres geldt voor het doorgeven van doopjes, overlij-
dens, misintenties e.d. voor alle parochies van   
Venlo-Oost, Venlo-Centrum, Venlo-Zuid en Venlo-Noord 
 
deken Spee    dekenspee@rkvenlo.nl 
father Patrick Casiño  patrickmsp@hotmail.com 
kapelaan Patrick Zuidinga zuidinga@rkvenlo.nl 
diaken Cor Sonnemans  diaken@rkvenlo.nl 

Dat zij mogen uit-
groeien  

tot mooie christenmen-

Dat zij mogen rusten  
in vrede 


