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Locus Iste, voorwoord deken Jos Spee 
Op 28 april 2019 toen Mgr. Smeets z.g. 
het pauselijk decreet van de verheffing 
had voorgelezen en de eretekenen: co-
nopeum en tintinabulum door het Ak-
kermansgilde werden binnen gedragen, 
zong ons koor deze mooie woorden: 
“Locus iste a Deo factus est”, in verta-
ling: deze plaats door God gemaakt!  

De oude eerbiedwaardige Groeëte kerk 
of St. Martinuskerk kreeg de eretitel ba-
silica minor. Deze plaats waar al eeu-
wen mensen samenkomen kreeg konin-
klijke glans. Al eeuwen komen mensen 
hier om de verbondenheid met God te 
ervaren, zich in zijn licht te stellen. Om 
bij pijn en verdriet te schuilen “sub um-
bra alarum” in de schaduw van zijn 
vleugels, om dankbaarheid en vreugde uit te spreken, om zich te laten inspireren door 
zijn Woord en kracht te ontvangen in de sacramenten. Om zich te laten omarmen door 
de oude muren, waarvan de stenen door de vele gebeden en gezangen geheiligd zijn. 
Het derde glorierijke Huis van God in onze stad, als opvolger van een eerdere zaalkerk 
en romaanse kerk. 

Op 13 november 1430 wijdde de toenmalige hulpbisschop van Luik deze bijzondere 
kerk in. Een kerk wordt niet ingezegend, maar gewijd. Alle (12) pilaren (symbool van de 
12 stammen van Israël) worden gezalfd met kostbare zalfolie: Chrisma. In de troebelen 
van de tijd heeft deze kerk veel meegemaakt. Lees maar het dagboek van mijn verre 
voorganger pastoor van Postel. Velen herinneren zich nu nog de grote brand aan het 
einde van WO II waarbij de neogotische toren op het schip van de kerk stortte.  

Maar steeds was en is deze kerk Gods Huis in ons midden. De plaats van ontmoeting 
met Hem en met elkaar. Symbool van ons die Gods kerk zijn, gebouwd van levende ste-
nen. Gods volk onderweg door de troebelen van de tijden naar het eeuwig Vaderhuis.  

Deze kerk is een oord van rust en stilte in de lawaaierige wereld dolgedraaid van activi-
teiten, opgejaagd naar steeds meer en meer. 

In de feestweek om de vreugde van de verheffing tot basilica minor 5 jaar geleden, mo-
gen wij genieten van wonderschone religieuze muziek, van vele prachtige uitingen van 
christelijke kunst, schone liturgie, maar ook van de historische betekenis van deze kerk 
voor de stad, én staan wij ook stil bij de levende bouwstenen, die Gods kerk vormen 
hier in de geloofsgemeenschappen van de stad. Wij zien terug naar kostbare momenten 
die velen hier beleefden, wij staan stil bij de schat van de kerk, de vrijwilligers die de 
geloofsgemeenschap dragen en schragen en spreek ik de hoop uit dat wij Gods woning 
onder de mensen, in brede betekenis, mogen dragen naar de toekomst. 

 
Deken Jos Spee  
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Van achtste-eeuws houten kerkje naar basiliek in 2019 
In de loop der eeuwen hebben kunstwerken hun plaatsgevonden in de Sint Martinus-
kerk. Het voornaamste bedehuis van Venlo, dat in 2019 werd verheven tot basiliek.  
Bijzonder is bijvoorbeeld een aflaatbrief van paus Bonifatius IX uit 1298. Onder de vloer 
van het priesterkoor rust bisschop Van Hoensbroeck. Het reliek van de patroonheilige 
van parochie en stad, Sint Martinus, wordt al sinds mensenheugenis gekoesterd.  
De basiliek geeft nog steeds een belangrijke impuls aan het religieuze leven. Maar de 
Groeëte Kerk wordt ook bezocht door mensen die rust zoeken en door architectuurlief-
hebbers. 
Religieuze beleving wordt ook dagelijks ervaren door de ongeveer vijfhonderd bezoe-
kers van de kapel van Onze Lieve Vrouw van Genooy, een bedevaartoord dat onlosma-
kelijk verbonden is met de Sint Martinusparochie. 
Op zondag 28 april 2019 werd om onder meer bovenstaande redenen de Sint Martinus-
kerk verheven tot Sint Martinusbasiliek. Dit jaar, 2024, vieren we dus het eerste lustrum 
van onze basiliek. We doen dat in een feeste-
lijke en plechtige eredienst zal op zondag 28 
april van dit jaar. Maar dat niet alleen. 
Door de eeuwen heen had de Sint Martinuskerk 
een verbindende rol in de samenleving. De kerk 
heeft generaties lang oud en jong met elkaar 
verbonden, heeft de verbinding tussen architec-
tuur, muziek en kunst laten ervaren. En die ver-
bondenheid komt ook tot uiting in de activitei-
ten die in de week van 19 tot en met 28 april 
op het programma staan. 
Gedurende de hele week is er aandacht voor de 
fotowand van herinneringen en de speciaal bij 
deze gelegenheid gemaakt documentaire. 
 
 

Plechtige en feestelijke eucharistieviering 
zondag 28 april; 10.00 uur in de Sint Martinusbasiliek 
 
Zondag 28 april is het exact vijf jaar geleden dat de Sint 
Martinuskerk door bisschop Harrie Smeets werd verheven 
tot Sint Martinusbasiliek. Bij dit eerste lustrum wordt uitge-
breid stilgestaan tijdens deze plechtige en feestelijke eucha-
ristieviering.  
Mgr. R. Maessen, diocesaan administrator Bisdom Roer-
mond, zal in deze viering de hoofdcelebrant zijn. 
Het Martinuskoor onder leiding van dirigent Ben Benders en 
organist Theo Hes zullen met een feestelijk programma deze 
viering omlijsten. 
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Fotowand “Herinneringen van Venlonaren aan de Groeëte Kerk” 
Wij hebben hierbij uw hulp nodig 
 
28 april vieren we het eerste lustrum van onze Sint 
Martinusbasiliek. Dit feest willen we niet zonder 
meer voorbij laten gaan. We organiseren veel acti-
viteiten waarbij de basiliek centraal staat. 
Een van die activiteiten is foto's "uit de oude doos" 
tevoorschijn halen. 
Wie heeft ze niet, foto's van grote familiefeesten of 
kerkelijke vieringen. 
Processies, vroeger een bekend straatbeeld, voor 
de huidige generatie een onbekend fenomeen. 
Foto's van Eerste Communie-feesten, doopvierin-
gen, hoe anders waren die vroeger. Vergelijk dat 
eens met nu. 
Foto's van de Groeëte Kerk tijdens de Tweede We-
reldoorlog, de torenbrand, de kerk zonder spits. 
Onze vraag aan de Venlonaren is eens te grabbelen 
in de oude doos, in oude albums. 
Met die foto's maken we samen een mooi tijdsbeeld van "Hoe het vroeger was" en te-
vens een verbinding tussen vroeger en nu, tussen oud en jong. 
Doet u mee? 

Wilt u hieraan bijdragen? Ga dan naar onze website  www.rkvenlo.nl 
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Documentaire “De Basiliek” 
In het kader van deze lustrumviering wordt ook gewerkt aan een documentaire over de 
geschiedenis van de basiliek. 
Deze documentaire zal rond het lustrumfeest, 28 april, door Omroep Venlo worden uit-
gezonden. Het precieze moment (datum en tijdstip) zal nog worden bekendgemaakt. 
 
In deze documentaire lopen twee verhaallijnen door elkaar. 
 1. Hoe wordt de Sint-Martinusbasiliek anno nu beleefd? 
De basiliek is voor velen een bijzondere ruimte in de binnenstad van Venlo, met geen 
ander gebouw te vergelijken. Je raakt vervoerd wanneer het zonlicht door het fraaie 
glas-in-lood naar binnen valt. 
Kinderen uit de binnenstad zijn er gedoopt, deden de eerste communie, kregen het 
vormsel, trouwden er, lieten hun kinderen boven hetzelfde doopvont dopen, zullen van-
uit de Sint-Martinusbasiliek worden begraven of gecremeerd. Nabestaanden komen er 
om een kaarsje aan te steken, steun te vinden. Het zijn sleutelgebeurtenissen in één 
mensenleven die zich voltrekken in één en hetzelfde gebouw.  
Voor priesters is de kerk een werkplek. Bron ook van zorgen wat betreft kosten voor re-
gulier onderhoud, reparaties en restauraties. 

 
  2. De geschiedenis en de kunstschatten van de Sint-Martinusbasiliek 
In de recente geschiedenis is de stadsbrand ten gevolge van een bombardement op  
4 november 1944 cruciaal. Het vuur sloeg van de Klaasstraat over naar de Grote Kerk-
straat. De fameuze Cuyperstoren vloog in brand, de spits viel op de gewelven van de 
kerk. Er zijn nog laatste getuigen die het hebben gezien.  
In het Gemeentearchief Venlo worden oorlogsherinneringen, weergegeven door Ven-
lose kunstenaars, bewaard: tekeningen van Fons Verstraeten en Sef Moonen die de 
brandende toren in kleur weergeven. Ook voor de ‘puinfilm’ is uitvoering in de kerk ge-
filmd. Eind augustus 1945 was er voor het eerst een dankdienst in de openluchtkerk. 
Ook hiervan worden filmbeelden verwerkt. 
Na de Tweede Wereldoorlog vond archeologisch onderzoek plaats op basis waarvan we 
bij benadering de bouwgeschiedenis weten. Jacob Schotten en Frans Hermans hebben 
erover gepubliceerd. Mooi om originele opgravingstekeningen te verwerken. 
Aan de hand van stadsgezichten, stadsplattegronden, historische foto’s en filmmateriaal 
wandelen we door de geschiedenis. Interessante aspecten zijn natuurlijk de Beelden-
storm, het bisschopsgraf en de Franse tijd. Het iconische dagboek van pastoor Van 
Postel komt in beeld, waarbij aandacht is voor de meest saillante passages waarin de 
kerk een rol speelt. De naoorlogse wederopbouw en de verheffing tot basiliek vijf jaar 
geleden krijgen eveneens aandacht.  De blik wordt ook gericht op bijzondere kunst-
schatten, het orgel en carillon.  
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Concert door Studium Chorale   
vrijdag 19 april; 20.00 uur 
 
Studium chorale eert componist Frank Martin met  
MESSE POUR DOUBLE CHOEUR 
 
Maastricht – Vijftig jaar geleden stierf de Zwitsers-Neder-
landse musicus. Daarmee is 2024 Frank Martin-jaar; dé 
kans om het repertoire van de bescheiden componist extra 
aandacht te geven. Studium Chorale zingt de dubbelkorige 
mis voor koor a capella.  
Organist en componist Geerten Liefting improviseert - tus-
sen de misdelen - op de klanken van Martins compositie. 
Daarnaast gaat er nieuw werk in première, van Geerten 
Liefting én van Vincent Ghadimi. 
 
Frank Martin 
Zo’n veertig jaar lag de a capella Mis voor dubbelkoor (1922-1926) in een lade bij Mar-
tin thuis. Hij nam de compositie in 1946 mee tijdens zijn emigratie vanuit Zwitserland 
naar Nederland, maar haalde het manuscript pas in 1963 op verzoek van een Ham-
burgse koordirigent - Franz Brunnert - tevoorschijn. Deze zag direct de schoonheid van 
het stuk en mocht het - gelukkig! - voor het eerst uitvoeren met zijn Bugenhagen-Kan-
torei. Pas toen het NCRV Vocaal Ensemble het in 1970 uitvoerde, gaf Martin toestem-
ming de mis officieel te publiceren. 
De reden voor zijn terughoudendheid rondom de compositie? Martin vond het een zaak 
tussen God en hem, iets persoonlijks, niks om met de wereld te delen. Gelukkig liet hij 
de compositie uiteindelijk uitbrengen met als toelichting de woorden: “Laten we hopen 
dat er nog steeds de overtuiging, de jeugd en iets van schoonheid te vinden is in deze 
bijna een halve eeuw oude mis”. 
 
Wereldpremières van Geerten Liefting en Vincent Ghadimi 
Naast deze indrukwekkende muziek van Martin zingt Studium Chorale twee wereldpre-
mières van de Nederlandse componist Geerten Liefting en de Belgische Vincent Gha-
dimi. Geerten Liefting, één van de meest gelauwerde improvisatoren van Nederland, zal 
tevens - tussen de misdelen door - improviseren, geïnspireerd door de klanken van 
Martins mis. 
 
Jong talent 
Voor Studium Chorale is het belangrijk om bekende en minder bekende, kwalitatief  
hoogstaande werken op het podium te brengen; vaak in een kamermuzikale setting en 
graag samen met jong talent. Volgens goed gebruik sinds de oprichting zingen ook tij-
dens dit project weer twee jonge conservatoriumstudenten mee in het koor. Stu-
dium Chorale geeft hun graag de kans om zich verder te ontwikkelen en hun carrière 
vorm te geven. 
 
Laat u meenemen door deze religieuze twintigste- en eenentwintigste-eeuwse muziek in 
verbinding met de eeuwenoude architectuur van de Sint Martinusbasiliek.  

Frank Martin - Mis voor dubbelkoor

19 april 2024 - St. Martinusbasiliek Venlo
20 april 2024 - Opus 9 Maastricht
21 april 2024 - Orgelpark Amsterdam 
€20 regulier - €7,50 student

met nieuw werk van
Vincent Ghadimi en

Geerten Liefting

www.studiumchorale.nl
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Carillonconcert door Marcel Siebers   
zaterdag 20 april; 12.00 - 13.00 uur 
 
Ook het Venlose carillon, hoog in de toren van de Sint Marinusbasiliek, viert dit jaar  
jubileum. Al 65 jaar klinken zijn klokken over de binnenstad van Venlo. Het wordt tot 
één van de grootste carillons van Europa gerekend. De laatste vijf klokken werden in 
1999 geplaatst. Regelmatig wordt het centrum van Venlo opgeluisterd met de prachtige 
muziek, gespeeld op het carillon.  
Bij gelegenheid van lustrum van de basiliek zal Marcel Siebers een extra concert geven 
met werken die passen bij de jubilerende basiliek en die een historische band hebben 
met Venlo. U kunt die middag genieten van bekende en onbekende melodieën die over 
de binnenstad klinken. Denk maar aan Sintermerte Veugelkes, Kepelke, Locus Iste, maar 
ook aan Onder de toren, een compositie ooit geschreven speciaal voor het Martinuskoor. 

 

Lezing “De kerk in het midden?” 
maandag 22 april; 19.30 - 21.30 uur door Jacob Schotten  
Deze lezing is in de basiliek 
Jacob Schotten is beleidsmedewerking Erfgoed van de Gemeente venlo 
 
Bij een kerk hoort altijd een gemeenschap van mensen. De eerste kerken ontstonden 
dan ook in een al bestaande nederzetting. In de lezing wordt ingegaan op de geschie-
denis van de Martinusbasiliek, die meer dan 1.000 jaar teruggaat, en haar relatie met 
Venlo.  
 
Venlo kreeg op 1 september 1343 stadsrechten van hertog Reinald II van Gelre. Op dat 
moment bestond de plaats Venlo, evenals de Martinuskerk, al geruime tijd. Op oude 
stadsplattegronden ligt de kerk buiten het centrum, in de uiterste noordoosthoek van 
de stad. Dat beeld kan de indruk wekken dat de kerk pas is gebouwd toen Venlo al tot 
stad was uitgegroeid en er bijna geen plaats meer was voor een kerk binnen de stads-
muur.  
 
De lezing laat zien dat het tegenovergestelde het geval is. Aan de hand van historische 
en archeologische informatie wordt de ontwikkeling van de Martinusbasiliek geschetst 
vanaf haar ontstaan. Verder wordt een verklaring gegeven voor de ogenschijnlijk margi-
nale situering van Venloos oudste kerk ten opzichte van de laatmiddeleeuwse stad. We-
gens de nauwe relatie tussen kerk en stad komen ook de oorsprong en ontwikkeling 
van de nederzetting Venlo in de lezing aan bod. 
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Presentatie van vrijwilligers “De kerk kan niet zonder!” 
zondag 21 april; 11.00 - 13.00 uur 
 
Na de eucharistieviering in de basiliek kunt u een 
indruk krijgen van het vele werk waarmee vrijwil-
ligers zich inzetten om de kerk in deze tijd levend 
te houden. 
De expositie in de rechter zijbeuk van de basiliek 
verwijst naar een verder verleden. 
De lustrumviering van de basiliek wijst naar 2019. 
De Sint Martinusbasiliek zelf staat nog steeds als 
een baken in de maatschappij, als een teken van 
de toekomst. De Sint Martinusbasiliek staat als 
pars pro toto voor de gehele stadsparochie, voor 
alle geloofsgemeenschappen die daartoe beho-
ren.  
De kerk vraagt om toekomstperspectief. 
Dat toekomstperspectief heeft de impuls nodig van vrijwilligers,  
van mensen die hun talenten inzetten voor de geloofsgemeenschappen binnen de 
stadsparochie op velerlei gebied: vieringen, diaconie, catechese. 
Vele vrijwilligers zijn op de verschillende terreinen actief binnen de stadparochie. Van-
daag laten zij zich zien en van zich horen. 
U kunt met hen in gesprek. Misschien merkt u dat het ook iets voor u is, dat ook u een 
paar uurtjes per maand mee wilt werken aan het levendig houden van de kerk. 
Wij hebben u nodig om een vitale gemeenschap te zijn, nu en in de toekomst. Doet u 
ook mee?  
U kunt uw naam noteren op het formulier dat op de verschillende tafel ligt. 
 

Basisscholen op bezoek 
De Stadsparochie Sint Martinus heeft goede contacten met de basisscholen; leerlingen 
van basisscholen worden dan ook steeds betrokken bij de kerkelijke hoogfeesten. 
Hoe mooi en vanzelfsprekend is het dan deze jonge mensen ook te betrekken bij deze 
lustrumviering. Daarom nemen we hen mee naar het Limburgs Museum om hen te la-
ten kennismaken met kerkelijke objecten: wat voor voorwerpen gebruikte men vroeger, 
waarvoor werden die gebruikt. Kortom verhalen vertellen over vroeger. En wat blijkt? 
Ook de kerkelijke kleding en kerkelijke voorwerpen zijn aan mode onderhevig. 
Daarom duikt Sef Derkx met de leerlingen het museumdepot in. Een spannende rond-
leiding met een spannend verhaal. 
En, het lustrum van de basiliek is een feest. Voldoende reden dus om het bezoek aan 
het depot van het museum te combineren met een bezoek aan de tentoonstelling 
FEEST! die op dit moment ook in het Limburgs Museum te beleven is. 
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“Welkom in de sacristie”, een expositie 
Zaterdag 20 april t/m zondag 28 april tijdens de openingstijden van de basiliek 
 
Het Limburgs Museum heeft liturgisch vaatwerk van de kerk in depot, zoals cibories en 
monstransen en ander zilverwerk. Ook de basiliek zelf bezit veel vaatwerk en acht-
tiende- en negentiende-eeuwse religieuze textielobjecten. Het lustrum is een uitgelezen 
gelegenheid deze te exposeren binnen de religieuze context van de kerk. Het betreft 
niet alleen kerkelijk vaatwerk en gewaden, maar ook historische documenten.  
Zo bewaart de St. Martinusbasiliek in de sacristie een aflaatbrief van paus Bonifatius IX 
uit 1298.  
Het tonen hiervan maakt de eeuwenoude geschiedenis van de basiliek zichtbaar voor 
de Venlose bevolking en andere bezoekers. 
Deze expositie gaat plaatsvinden deels in de sacristie en deels in de zijbeuk van de ba-
siliek; uiteraard wordt zorggedragen voor een veilige entourage. 

 

Gerestaureerde attributen Bisschop van Hoensbroeck 
Zaterdag 20 april t/m zondag 28 april tijdens de openingstijden van de basiliek 
 
In de genoemde tentoonstelling is een belang-
rijke plek gereserveerd voor de attributen van 
bisschop van Hoensbroeck. Zijn graf bevindt zich 
onder het priesterkoor van de basiliek. Op 17 
april 1793 overleed de Roermondse bisschop 
Phillippus Damianus van Hoensbroeck en werd 
begraven in de Sint Martinuskerk in Venlo. Bij 
werkzaamheden aan het priesterkoor in 1834 
werd het graf onderzocht; in 1945 bleek door het 
ineenstorten van de kerk de grafsteen zodanig 
beschadigd dat men besloot de nieuwe vloer 
over de grafsteen heen te leggen.  
Deken Spee besloot in 2019 het graf van bis-
schop van Hoensbroeck weer zichtbaar te ma-
ken. De attributen die de bisschop in zijn graf bij 
zich had, werden geconserveerd om op een later 
moment gerestaureerd te kunnen worden.  
De mijter werd als eerste gerestaureerd. Bij zijn 
herbegraving op 19 augustus 2019 werd deze op de kist geplaats. Bij een andere fees-
telijke gelegenheid werden zijn stola en handschoenen gerestaureerd.  
Deze gerestaureerde attributen van de bisschop hebben een fraai ingerichte plek gekre-
gen om te worden tentoongesteld. 


